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Merry Christmas and happy new year
to all of you!

Met deze woorden heeft Eman ons, op 21 december
j.I., haar wensen voor 2020 doen toekomen. Het
was een reactie op een mail waarin we hebben
meegedeeld dat we, op haar dringende verzoek,
geld hebben overgemaakt naar een betrouwbare
rekening. Een bevestiging van de ontvangst hebben
we inmiddels ook van Eman ontvangen. Daarmee
geven we handen en voeten aan de gedachte: Hoop
doet leven.

Van het bestuur

Je zult er maar geboren zijn. Je zult je maar willen inzetten voor de
kansarme kinderen in de hoofdstad van je land. Een land waar je van
houdt. We kennen een van hen: Eman Hashem. In oorlogstijd blijft zij
zich verantwoordelijk voelen voor haar Al Eman Rehabilitation Institute.
Zij heeft de laatste weken gesmeekt om financiéle steun om de huur van
het Institute te kunnen betalen. Een belangrijke voorwaarde om ook de
kinderen te kunnen helpen.

Het is al weer jaren geleden dat ik met eigen ogen heb mogen zien hoe
het Al Eman Rehabilitation Institute onder de bezielende leiding van Eman
tot ontwikkeling was gekomen.



Op dit moment blijft het contact beperkt tot incidentele whats-app berichten
en een skype gesprek tussen Eman en Miriam van Campen die drie en half
jaar bij Eman heeft gewerkt als kinderfysiotherapeute. Eman klampt zich vast
aan die spaarzame contacten in de hoop dat wij ons niet terugtrekken.

Een voorbeeld van zo'n betekenisvol contact is de weergave van een recent
app- en mailcontact tussen Eman en Miriam.

Verslag van zo’n app- en mailcontact tussen Eman en Miriam

Eman
To my great friend miriam, to my wonderful and beautiful Dutch family and
friends. Merry Christmas and happy new year | miss all of you

my dear sister how are you and all family

For very long time | have not talk with you for many reasons,,, The first one,
our life became very difficult we lost our freedom and everything is under
control, our phone, our home, so | feel not comfortable to do anything or to
talk to anyone. Most of the days I stay home without talking to anyone.

I hardly see friends, a social life is not possible ,,,no more luxurious life ,,,

8 months ago I left my home and my mother and | live in our school to be
safe,,, | don’t go out,,,

School is still working, we have now 550 students but the work is not like
before,,,, but we fight to keep the school going.

This year the Huthi say they will close all special needs school because they
need young people to go to the war and the money they spend to educate
disabled people is supposed to be spent in war....

If you ask me what we need | will tell you ,,, money,,, that what is wat we
need to keep the school open. Can you send it by Western Union it’s very
easy and the fasted way to have the money.

Reactie Miriam:

Oh my dearest, dearest sister, you make me so happy with your message . |
fully understand and thought that it was too risky to have contact.

I know you will take any chance to stay save and to live for the kids.

How sad to hear that money will be used for the war.
When we send it by Western union are you sure it will reach you?

Antwoord Eman
Yes i am sure. Can you send it by my name?

Het is verheugend te kunnen melden dat we in de maand december, via
Western Union enkele bedragen via hebben kunnen overmaken naar een
vertrouwd adres in Sana’a. Daarmee is de eerste nood geledigd. Op vrijdag
13 december kregen we de bevestiging en daarmee de zekerheid van de
ontvangst van de geldbedragen.

Miriam laat ons weten:
om nog een aantal keer dit te doen? Eman geeft zelf aan dat het via de

bank niet betrouwbaar is. Ik heb haar de vraag voorgelegd wat als we het nu
kunnen oplossen maar wat voor de volgende maanden?



Reactie Eman

I live the hope tomorrow’s will be better,,, you know if the situation is still
difficult maybe | will run away from Yemen because | can’t see the kids out of
school with nothing to do with them.

Uitdaging

Als bestuur willen we op basis van bovenstaande uitwisseling ons blijven
inzetten om een bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van de kinderen
die bij Eman en haar team in goede en veilige handen zijn.

Oproep

Mogen we u daarvoor oproepen een financiéle bijdrage te blijven leveren. U
begrijpt! Door de bevestiging van Eman komt het geld ook daar terecht waar
er direct mee gewerkt kan worden

Van een rampazalige situatie naar sprankjes van hoop
Pakkende koppen in de landelijke en regionale dagbladen maken duidelijk
hoe rampzalig de situatie is gebleven. De hoop op leven wordt iedere keer
weer de grond in geslagen. Er nog steeds geen sprake van verbetering. Maar
hoeveel slechter kan het nog?

Dan gloort er mogelijk hoop. We weten dat Floortje Dessing recent voor een
tweede keer naar Sana’'a is geweest om te zien hoe de situatie nu is. Een jaar
na haar eerste bezoek begin 2019. We hopen dat Floortje iets van zich laat
horen. Concrete informatie hebben we nog niet ontvangen. We hopen ook
dat het ons gaat lukken via het Internationale Rode Kruis contact te maken
met Eman en haar Instituut.

Het gaat om de kinderen die bij haar aankloppen. De foto’s spreken voor
zich.

o S

Eman

Eman laat zich niet uit het veld slaan. Zij blijft dromen dat het goed gaat
komen. Zij kan het land niet verlaten. Zou zij dat wel doen, dan loopt zij de
kans dat alle materialen worden geconfisqueerd. Dan is ze alles kwijt. Ze
heeft besloten op haar post te blijven, dicht bij de opgeslagen materialen,
die zij de afgelopen jaren, mede dankzij onze steun, heeft kunnen
verzamelen. Zij is wel een gebroken mens omdat het gevoel van onmacht
ook haar in de greep heeft. Zij wil dicht bij de mensen blijven die met haar



het Rehabilitation Institute in de lucht houden. Niet meer zo groot als jaren
geleden, maar nog sterk genoeg om de vleugels weer uit te slaan als het tij
keert. Dat wensen wij haar van harte toe!
Namens het Al Eman Rehabilitation Institute op voorhand al: reuze dank,
dank je wel!
Namens het bestuur
Henk van der Loo
voorzitter

Kleine en grotere bijdragen .......... We zijn er blij mee!

Het afgelopen jaar bent u Eman en haar werk niet vergeten. Met de regelmaat van de
klok zijn kleine en wat grotere bedragen binnen gekomen. Aan iedereen ..... dank je
wel!

De inhoud van deze nieuwsbrief kan u als lezer stimuleren uw eigen steungedrag
tegen het daglicht te houden. Dan kunnen we een buffer opbouwen om Eman en haar
collega’s nog beter te kunnen helpen wanneer de situatie in 2020 dat toelaat.

U kunt ons bereiken

U kunt ons op de volgende manier bereiken:
gehandicaptkindjemen@gmail.com

Dank

Dank aan de Koninklijke Drukkerij Em. de Jong in ofto Koninkijke
Baarle-Nassau voor de belangeloze medewerking  ()() Drukkerij Em. de Jong
aan de realisatie van deze nieuwsbrief. Voor de OO Baarle-Nassau

opmaak en het drukken worden geen kosten in
rekening gebracht.
Dat blijft een genereus gebaar!!!

Met het oog op 2020... mogen we op uw steun rekenen?

We hopen dat u, gezien de grote nood in Jemen in het algemeen en de nood
rond Eman in het bijzonder, een bijdrage wilt (blijven c.g. gaan) leveren aan het
bevorderen van het welzijn en het levensgeluk van de leerlingen op het Al Eman
Rehabilitation Institute in Sana’a.
Wij hopen dat u de Kerstgedachte wilt omzetten in een bijdrage opdat het een
beetje vrede mag worden in de harten van de kinderen voor wie dat geen vanzelf-
sprekende gedachte is. Dan wordt ook 2020 mogelijk voor die kinderen een jaar
met iets meer levensgeluk. Dan krijgt een nieuwjaarswens echte inhoud. Laten we
vanuit de gedachte ..... vele kleintjes maken één groot ....... een bijdrage leveren.
Dat kan door een bijdrage over te maken op:

Rekening INGBank NL65 INGB 0007 7013 29

t.n.v. Stichting Gehandicapt Kind Jemen

Ter geruststelling
Als Stichting beschikken we over de ANBI-verklaring. Dat houdt voor u in dat u uw
bijdrage aan het werk in Jemen ook belastingtechnisch kunt aftrekken.

Bij voorbaat dank!




